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Geachte,

Voor u ligt een brochure waarin u kennis maakt met de levens en 
gezichten van 11 vluchtelingen. 

Mensen die vanwege hun seksuele geaardheid hun geboorteland heb-
ben verlaten omdat hun leven er gevaar loopt en omdat hun bestaan 
onleefbaar is geworden.

Mensen die hier hun gezicht mogen tonen terwijl ze in het land van 
herkomst onzichtbaar moeten zijn. 

Mensen die uit de anonimiteit zijn gestapt, zodat de politiek aandacht 
besteedt aan hun uitzonderlijke positie. 

Geen kil getal van ‘naar schatting 500 of 1000 LHBT-vluchtelingen per 
jaar’ maar 11 mensen, 11 levens. Elf lotsbestemmingen die de politiek in 
handen heeft. Het is uw belangrijke taak oog te hebben voor de uitzon-
deringspositie die deze mensen innemen tussen reguliere vluchtelingen. 

Daarom wil de Stichting Secret Garden, die de belangen behartigt van 
Arabische LHBT’s (lesbisch, homo, biseksuele en transgender), de 
volgende punten onder uw aandacht brengen.

LHBT-vluchtelingen zijn bij aankomst in Nederland na een leven vol 
angst en agressie meestal ernstig getraumatiseerd. Daarom is het vertel-
len van hun volledige verhaal meteen bij de aanmeldingsprocedure 
vaak moeilijk.

De Stichting Secret Garden pleit ervoor dat de aanmeldingsprocedure 
voor hen veiliger wordt. Wij willen de politiek graag adviseren hoe de 
procedure beter kan worden ingericht voor LHBT-vluchtelingen. Zo 
zou een tolk niet uit dezelfde streek of hetzelfde land moeten komen. 

Bewijzen dat je anders geaard bent is vrijwel niet mogelijk, maar wordt 
tijdens de procedure wel van een LHBT-vluchteling verwacht. Iemand 
die zijn leven lang zijn ware aard moest verbergen komt echter met lege 
handen. Plaatselijke autoriteiten en familie werken niet mee aan het 
bewijzen van iets dat in veel van de probleemlanden officieel niet eens 
bestaat. 

Wij vinden dat mensen die aangeven LHBT-vluchteling te zijn, op 
wettelijke gronden het voordeel van de twijfel moeten krijgen tot een 
humane methode is ontwikkeld om te onderzoeken of iemand daad-
werkelijk LHBT is. 

Wij pleiten er voor dat er onderzoek wordt gedaan naar het ontwikkelen 
van een dergelijke methode. Bijvoorbeeld een gesprek met een gespeci-
aliseerde psycholoog die kennis heeft van de LHBT-problematiek. 

Wij pleiten ervoor niet alleen seksuele vluchtelingen uit moslimlanden 
een status toe te kennen, maar ook seksuele vluchtelingen uit andere 
landen. Ook landen waarin orthodox christelijke, Joodse of andere stro-
mingen sterk vertegenwoordigd zijn, zijn onveilig voor LHBT’s.

In de AZC’s bevinden seksuele vluchtelingen zich tussen vluchtelingen 
uit hun land van herkomst. De agressie en discriminatie gaan dan vaak 
onverminderd voort of beginnen opnieuw. Het kan en mag niet zo zijn 
dat dit in Nederland gebeurt. 

Wij vinden daarom dat de opvang veiliger moet worden. Binnen de 
opvangcentra mag agressie en discriminatie niet langer worden getole-
reerd. Dat geldt voor medebewoners, maar ook voor personeel, tolken 
en andere externe betrokkenen zoals advocaten. 

Wij pleiten verder voor intensieve voorlichting aan alle vluchtelingen 
over de positie van LHBT’s in Nederland. Het is belangrijk dat zij zo 
vroeg mogelijk kennis nemen van de normen en waarden in de Ne-
derlandse samenleving. Wij willen daarbij graag betrokken worden en 
kunnen adviseren hoe dit kan worden aangepakt.

Wij vinden dat er  in de AZC’s aanvullende voorlichting aan en onder-
steuning van LHBT’s moet worden opgezet, om ze te steunen bij hun 
coming out. 

Tot slot willen wij de aandacht vragen voor LHBT’s uit islamitische lan-
den. Gezien de extreme intolerantie in die landen, zegde mevrouw Al 
Bayarak in 2008 toe dat het voor hen makkelijker zou worden om asiel 
te krijgen. De Stichting Secret Garden wil graag weten welke concrete 
stappen daartoe zijn ondernomen. Bij onze cliënten zien wij een soepe-
ler houding van de IND niet terug.

Stichting Secret Garden, Amsterdam, oktober 2010



Iyas
Leeftijd: 27 jaar
Beroep: advocaat
Nationaliteit: Palestijn
Geschiedenis: sinds 5 maanden in een AZC, 
wacht op de beschikking

‘Mijn moeder is er niet blij mee dat ik homo ben. Ze wil dat ik trouw 
met een vrouw. Maar Hamas is het grootste probleem. Ze zijn in staat 
me te vermoorden omdat ik homo ben. Daarom ben ik gevlucht.’

‘Ik stelde me voor dat ik in Nederland mezelf kon zijn en dat niemand 
zich met me zou bemoeien. Dat ik veilig zou zijn en niet aangevallen 
zou worden op straat.’

‘Ik voel me hier vrij. Nederland is voor mij een droomland. Tenmin-
ste, zolang Arabische immigranten zich niet met me bemoeien.’

‘In het AZC voel ik me erg geïsoleerd. Mensen uit Somalië bespugen 
me, schelden me uit voor duivel. Ik ben op straat aangevallen en 
ernstig mishandeld door een van de medebewoners. Daarvan heb ik 
zelfs aangifte gedaan. Het COA zegt ‘er zijn regels, maar we kunnen 
de opvattingen van deze mensen niet veranderen…’

‘Ik ben bang dat ik op straat belandt. Dan heb ik niets en niemand 
meer. Maar ik blijf positief. Ik leef liever met de hoop dat ik een sta-
tus zal krijgen.’

Geïsoleerd



Ahmed
Leeftijd: 20 jaar
Beroep: -
Nationaliteit: Irakees
Geschiedenis: sinds twee jaar in Nederland,
illegaal na afwijzing asielaanvraag

‘Ik had een relatie met mijn neefje. Ik hield van hem. Hij is kapotge-
schoten omdat we homo zijn. Zijn bloed zat overal op mij. Ik mis mijn 
neefje, elke dag.’

‘Toen ik in Nederland kwam heb ik niet meteen verteld wat er met 
me is gebeurd. Na een tijd is mijn aanvraag afgewezen. Ik had alles 
moeten vertellen maar ik was te bang.’

‘Ik mis mijn familie heel erg. Ze waren dol op mij, want ik was ‘de ge-
voelige jongen’. Maar nu zoeken ze mij. De vader van mijn neef vond 
dat ik de schuld had en wilde me vermoorden.’

‘Wat ik heb meegemaakt achtervolgt me. Ik droom er elke nacht over. 
Maar ik krijg psychische hulp. Dat helpt me om het te verwerken.’

‘Ik leef nu op straat. Van de ene vriend naar de andere. De ene dag 
slaap ik hier, de andere dag daar. Dus nu heb ik hier ook een pro-
bleem.’

Getraumatiseerd



Mario
Leeftijd: 40 jaar
Beroep: -
Nationaliteit: Georgisch
Geschiedenis: sinds elf jaar in Nederland, elf jaar in AZC’s

‘Al op mijn vijfde voelde ik dat ik geen vrouw was. Ik was altijd an-
ders. Mijn vader behandelde me als een jongen. Ik houd van voetbal. 
Geestelijk ben ik een man.’

‘In Georgië is alles kapot. Mijn leven daar is verwoest. Daar werd ik 
elke dag geslagen en getreiterd. Ik heb er teveel ellende meegemaakt. 
Familie heb ik er niet meer. Ik wil niet terugkijken.’ 

‘De mensen in het AZC accepteren me niet. Ik kan niet rustig naar de 
WC. Ze zijn bang als ik met ze wil praten. Het doet me veel pijn dat ik 
word gediscrimineerd. Een steek in mijn hart.’

‘Mijn grote droom is trouwen met een Nederlandse vrouw. En camera-
man worden. Maar ik heb nu geen idee wat er van mijn leven wordt.’ 

‘Ik wil mezelf niet van kant maken. Laatst zag ik een jongen zonder 
armen, Hij speelde piano met zijn voeten. Dan ben ik dankbaar. 
Dankbaar dat ik armen en benen heb.’

Getreiterd



Ahmed
Leeftijd: 28 jaar
Beroep: ambtenaar en monteur
Nationaliteit: Irakees
Geschiedenis: sinds twee jaar in Nederland, asiel afgewezen, 
in Hoger Beroep

‘Ik mis mijn vriend vreselijk. Ik hield zoveel van hem. Ik mag niet 
zeggen dat ik de reden ben dat hij is vermoord door terroristen, maar 
die gedachte draag ik voortdurend bij me.’

‘Ze hebben het huis van mijn familie platgebrand omdat ik homo 
ben. Mijn familie woont nu verspreid. Uiteindelijk hebben ze me ver-
stoten. Ik heb een enorm schuldgevoel over wat er is gebeurd.’

‘Ik had geen huis meer, niets meer, niemand meer. Ik ging naar een 
neef voor hulp, maar die dreigde om me dood te schieten omdat ik 
‘anders’ ben. In Irak zal ik nooit meer geaccepteerd worden. Nergens. 
Ook niet in Bagdad.’
 
In het AZC waren zoveel Irakezen dat ik bang was om te vertellen 
waarom ik hier was. Dus hield ik mijn mond. Ik was niet meer in staat 
om mensen te vertrouwen. Na een tijd had ik de moed om mijn echte 
verhaal te vertellen. Dat was een heel zwaar moment, maar ik voel me 
nu beter.’ 

‘Ik zie hier zoveel dingen die ik nog nooit had gezien. Deze vrijheid 
kende ik niet. Het geeft me kracht. Het kan me niet meer schelen dat 
ik gay ben. En als ik de grote liefde tegenkom, mijn God, dan trouw ik 
met hem.’

Verstoten



Asia
Leeftijd: 40 jaar
Beroep: advocaat en vrouwenrechten-activist
Nationaliteit: Pakistaans
Geschiedenis: sinds een jaar en drie maanden 
in Nederland als asielzoeker

‘Op een dag verdween mijn vriendin spoorloos. Sommigen beweerden 
dat het haar familie was, anderen dachten dat het fundamentalisten 
waren, die haar hadden ontvoerd. Tot de dag van vandaag weet ik niet 
waar ze is gebleven.’

‘Ik heb mezelf kunnen verbergen tot ik een visum had. Toen ik in 
Nederland aankwam, was ik getraumatiseerd. Mijn hersens functio-
neerden niet meer. Ik wilde zelfmoord plegen. ‘

‘Niemand wist in Pakistan dat ik lesbisch ben. Op de Universiteit had 
ik een verborgen relatie met een vrouw. We werden betrapt toen we 
elkaar aan het zoenen waren. De directeur dreigde ons weg te sturen. 
De dag erna was iedereen op de hoogte en werden we bekogeld met 
blikjes. Maar het schelden raakte me nog veel dieper dan het slaan of 
gooien met spullen.’

‘Als advocaat heb ik me altijd ingezet voor vrouwen. Ze kwamen naar 
ons toe voor hulp als ze werden mishandeld of dergelijke. Daarom 
werden we berucht in fundamentalistische kringen.’

‘Soms is het een shock om te zien hoe positief men hier omgaat met 
seksuele diversiteit. Ik voel me nog steeds verstikt van binnen. In 
mijn nachtmerries ben ik terug in Pakistan. Dan ben ik doodsbang… 
hoe kwam ik hier terecht?’

Bekogeld



Sahar 
Leeftijd: 26 jaar
Beroep: journalist in opleiding
Nationaliteit: Irakees
Geschiedenis: drie jaar in Nederland, gekomen 
via Griekenland, sinds een jaar illegaal

‘Op een dag kreeg ik een sms van mijn vriendje terwijl ik onder de 
douche stond. Mijn broer las de sms, plukte me onder de douche van-
daan en begon me te slaan, Ik was een schande voor de familie. Wat 
hen betreft is het beter dat ik dood ben.’ 

‘Ik werd wekenlang opgesloten in een kamer. Met de hulp van mijn 
zus ben ik ontsnapt. Ik heb een tijd ondergedoken gezeten bij vrien-
den, een van hen heeft mijn reis geregeld en betaald.’ 

‘Toen ik in Griekenland aankwam, heb ik rondgezworven. Toen werd 
ik opgepakt en vastgezet, 22 dagen lang. Ook werd ik mishandeld. 
Omdat ik zo werd behandeld, wilde ik er niet blijven.’

‘Sinds de negatieve beschikking woon ik in een kraakpand. Ik krijg 
geen hulp meer van de overheid. Ik overleef met het doen van wat 
klusjes.’

‘Ik dacht dat ik de hel had verlaten, maar ik ben nu in een andere hel 
terecht gekomen. Ik leef voortdurend in angst en onzekerheid omdat 
ik niet weet wat er morgen kan gebeuren. Mijn vriend heb ik niet 
meer gesproken. Ik mis hem. Ik voel me net een lichaam zonder ziel.’

Opgesloten



Avni
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: kelner
Nationaliteit: Kosovaar
Geschiedenis: sinds 1 jaar in een AZC, 
wacht op beschikking

‘Ik had een goede band met mijn vader en hield veel van hem. Ik was 
zijn beste en liefste zoon. Maar toen uitkwam dat ik homo ben, wilde 
hij me vermoorden en heeft hij me verjaagd. Ik kan niet meer van hem 
houden en wil hem nooit meer zien. Daar heb ik zoveel verdriet van.’ 

‘Ik had werk als ober, maar ook bij mijn werk werd ik weggestuurd. 
Het leek alsof binnen één dag heel Kosovo wist dat ik homo ben. Ik 
was volkomen in paniek. Vierentwintig dagen heb ik buiten geslapen. 
Ik kon nergens heen.’ 

‘Ik dacht dat zelfmoord plegen de enige uitweg was. Maar ik wilde 
nog één kans om te leven. Ik heb een zus hier in Nederland die me 
accepteert en bereid was me een beetje te helpen. Die kans heb ik 
gegrepen.’

‘De IND zegt dat ik in Kosovo maar naar de politie moet gaan. Hoe 
kunnen ze dat zeggen? Mijn vriend is gegaan. De politie heeft hem 
beledigd en weggestuurd. Later werd hij neergestoken met een mes 
en is hij overleden. Vermoord. Dus voor mij was er maar een keuze: 
leven of sterven.’

‘Iedereen ziet in mijn ogen dat ik veel heb meegemaakt. Waarom ziet 
de IND dat niet? Misschien was ik niet open genoeg. Toch kunnen 
ze nagaan dat mijn verhaal klopt. Ik was hier tien jaar geleden al, ten 
tijde van de oorlog. Ik heb hier toen zes maanden gewoond, maar 
toen de oorlog over was, ging ik meteen terug.’ 

Verjaagd



Ammar
Leeftijd: 43 jaar
Beroep: communicatiespecialist
Nationaliteit: Irakees
Geschiedenis: sinds twee jaar en drie maanden 
in een AZC, wacht op beschikking

‘In Irak werd ik altijd uitgescholden voor ‘farg’ dat betekent puppy, 
een heel lelijke term. Dat ging de hele dag door, dus bleef ik zoveel 
mogelijk thuis, als een vrouw. Wat kon ik er tegen doen?’ 

‘Vanaf 2008 dreigde men om mij te stenigen en mijn jongste broer 
dreigde om me te laten vermoorden. Een kogel kost in Irak maar 50 
cent… Ik werd regelmatig opgepakt door de politie omdat ik lippen-
stift droeg. Ze verkrachten me en misbruikten me een aantal malen.’

‘Ik kan nu eyeliner en lippenstift dragen. In Bagdad was dat onmoge-
lijk. Ook vanwege mijn Maria-armbandje werden ze woedend. Maar 
hier heb ik de moed te dragen en te doen wat ik wil.’ 

‘Naar ons idee is Europa een veilige plek. Maar eenmaal in het AZC 
viel dat tegen. We worden door medebewoners uitgescholden, in ons 
gezicht gespuugd, ze noemen ons duivels. Maar als ze hun seksuele 
behoeftes willen bevredigen, dan zoeken ze ons op.’

‘Ik ben hier gekomen om eindelijk een beetje te kunnen leven. Als 
het mogelijk is, zou ik het liefst een kind adopteren, dat is mijn groot-
ste wens.’ 

Misbruikt



Djilali
Leeftijd: 40 jaar
Beroep: handelaar in dameskleding
Nationaliteit: AlgErijns
Geschiedenis: sinds een jaar en negen maanden 
in Nederland, wacht op beschikking

‘Ik kwam hier op vakantie bij mijn vriend, die ik al twee jaar kende. 
Toen ik hier een week was, besefte ik dat hij een alcoholist is. Ik 
wilde terug naar Algerije. Maar toen ik naar huis belde, zei mijn zus 
dat iedereen wist dat ik gay was en dat ik niet terug mocht komen.’

‘Ik begrijp nog steeds niet wat er is gebeurd. Mijn broer had op mijn 
zestiende wel eens gehoord dat ik gay was, en had me toen bedreigd 
met een pistool. Als het waar was zou hij me vermoorden. Het liep 
met een sisser af. Maar ik hield mijn homoseksualiteit altijd geheim.’

‘Als de politie in Algerije me ontdekt, dan ga ik de bak in, misschien 
voor drie dagen, misschien voor drie jaar.’

‘Ik ben verdrietig omdat ik niet met mijn moeder kan praten. Zelfs 
als ik papieren zou hebben, dan zou ik mijn familie niet meer kun-
nen bezoeken. Het zijn boeren en hun manier van denken zal nooit 
veranderen.’ 

‘Ik heb geen vrienden, geen familie, helemaal niets meer. Ik weet niet 
wat er met me gaat gebeuren.’

Bedreigd



Abdullah
Leeftijd: 24 jaar
Beroep: opleiding hotel management 
Nationaliteit: Palestijn
Geschiedenis: sinds maart 2010 in een AZC

‘Mijn familie hield veel van me en vertrouwde me. Maar ze ontdekten 
dat ik gay ben. Ze zijn lid van de Hamas, de president van de Hamas 
is de broer van mijn moeder. Een jongen die verliefd op me was en 
die me niet kon krijgen, heeft het ze verteld.’ 

‘Ze sloten me 32 dagen lang op in een donkere kamer. Ze stelden me 
allerlei vragen. Ze hebben in mijn been geschoten, daarom heb ik een 
knie-operatie gehad. Ik wil er eigenlijk niet meer aan denken.’

‘Ik heb sindsdien niet meer met mijn familie kunnen praten. Ik ben 
nu helemaal alleen op de wereld. Ik ben alles kwijt en ik heb zelfs 
geen foto’s meer.’ 

‘Ja de vrijheid.. daar heb ik nog niet veel van gevoeld. In het AZC 
hebben  moslims al drie keer geprobeerd me te vermoorden. Ze ko-
men de douche binnen met een mes. Of ze zeggen: suck my dick… Ik 
blijf zoveel mogelijk op mijn kamer.’ 

‘Ik heb hier nooit voor gekozen. Ik ben gay geboren, maar dat kan 
ik mijn familie niet uitleggen. De baas van de COA heeft tegen me 
gezegd: vecht voor je rechten, dat is wat ik nu doe. Ik geloof dat alles 
goed zal komen, ik blijf hoop houden, maar in mijn slaap zie ik de 
meest afschuwelijke dingen.’

Beschoten



Artikel 29 uit De Vreemdelingenwet 2000

1. Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 
kan worden verleend aan de vreemdeling:
a. die verdragsvluchteling is;
b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om 
aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden 
onderworpen aan:
1°. doodstraf of executie;
2°. folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of be-
straffingen; of
3°. ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van 
een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een 
internationaal of binnenlands gewapend conflict;
c. van wie naar het oordeel van Onze Minister op grond van klem-
mende redenen van humanitaire aard die verband houden met de re-
denen van zijn vertrek uit het land van herkomst, in redelijkheid niet 
kan worden verlangd dat hij terugkeert naar het land van herkomst;
d. voor wie terugkeer naar het land van herkomst naar het oordeel 
van Onze Minister van bijzondere hardheid zou zijn in verband met 
de algehele situatie aldaar, et cetera
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